
 

Sinds het jaar 1500 heeft de Walburgiskerk in Zutphen een bibliotheek. In 1564 werd de nieuwe 
Librije geopend. De geschiedenis van de Librije en haar boeken is ook een geschiedenis van 
burgers van Zutphen die vonden dat er een openbare bibliotheek moest komen. 

In dit prachtig geïllustreerde boek maakt de lezer kennis met tien personen uit de vijftiende en 
zestiende eeuw die de Librije hebben bedacht, gebouwd en voorzien van boeken. Het gaat om 
een burgemeester van een stad in oorlog, enkele geestelijken van de Walburgiskerk en drie 
kerkmeesters. De eerste kerkmeester bedacht de Librije, de tweede bouwde haar en kocht er 
boeken voor, de laatste probeerde het werk voort te zetten maar vluchtte voor de Reformatie en 
stierf onderweg. Ook bevat dit boek een biografisch portret van een rector van de kapittelschool 
en van een frater die goed kon drinken en dichten. Kortom, een bont gezelschap in roerige tijden. 

Het boek is geschreven door Jos Hartman en geredigeerd door Marieke van Delft, voormalig 
conservator oude drukken van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Speciale dank is ook 
verschuldigd aan Ivette de Vries voor haar voorbereidend onderzoek. 

Dit is het tweede vervolgdeel op de Catalogus  van de Librije in de St. Walburgiskerk te Zutphen 
door A.D. Renting en J.T.C. Renting-Kuijpers. Het  werd op 7 november 2024 gepresenteerd 
tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de Stichting Librije Walburgis Zutphen. 

Dit boek werd mede mogelijk gemaakt door de steun van  
Gemeente Zutphen 
Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven  
Stichting Sint Anthony Groote Broederschap 
 
 


